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Kerstactie 2024 

Jambo allemaal! 

Het is zo snel gegaan en er is net een nieuwsbrief de deur uit maar het is tijd voor de 

Kerstactie!  

Wat een turbulent jaar hebben we gehad zeg! Maar aan het einde van dit jaar zien een 

aantal dingen er toch weer beter uit; We hebben een nieuwe farm-manager en met Robin 

gaat het redelijk goed!  

We hebben weer mooie plannen die alleen met  jullie financiële hulp  mogelijk zullen zijn!    

We hopen veel mensen hier een goed uiteinde te kunnen geven en de stafleden zijn al 

enthousiast en vragen wat we dit jaar gaan doen en natuurlijk wat we gaan eten, ha,ha!  

Hier vast een aantal van onze plannen/wensen :  

Farm van Hoop  

Vorige maand zijn er gasten op de farm geweest die een 

kleine kerstboom aan de jongens hebben gegeven; dit 

vonden ze geweldig! Voor alle jongens was dit de eerste keer 

om een kerstboom te ‘hebben’ maar voor sommige jongens 

de eerste keer dat ze een kerstboom zagen; hadden ze alleen 

in films gezien! Ook hebben ze voor de jongens gebeden en 

één is gedoopt!  

Het team is nu weg maar de kerstboom is er nog; en nog 

belangrijker; het Kerstfeest is er nog! Vieren dat Jezus is 

geboren en ook voor hen is gekomen!  

Ze kijken al uit naar het  kerstfeest; Normaal houden we een dienst en feestje voordat de 

jongens in level 2 naar ‘huis’ gaan (23-27 Dec). Die krijgen, als ze een plek hebben om heen 

te gaan, een paar dagen vrij om familie te bezoeken.  Meestal geven we ze iets mee voor de 

familie, want het is goed voor de jongens om te laten zien dat ze iets willen bijdragen!  
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We hebben 15 jongens in level één die dan achterblijven; voor hen doen we een speciaal 

kerstontbijt en een uitje; waarschijnlijk zwemmen! Als er genoeg is dan krijgen zo ook 

allemaal nieuwe sokken of andere kleding. Traditioneel hopen ze dat we een geit kopen om 

te slachten!  

En natuurlijk hopen we de staf te kunnen zegenen met iets leuks voor de kerstdagen !  

 

Openlucht project  

Een aantal van de jongens van het openlucht project die er vorig jaar bij waren met het 

Kerstfeest zijn nu op de farm, waarvan een aantal al in level 2, echt geweldig!  

Deze jongens komen naar het openlucht project maar slapen/wonen nog in de krottenwijk 

of op straat. Vorig jaar zijn we met ze gaan bowlen en dat vonden ze echt geweldig. Dit jaar 

willen we met ze gaan rol schaatsen op een baan met muziek en lunch; natuurlijk met veel 

vallen en opstaan (meteen 

een goed onderwerp voor 

onze ‘devotion’ van die dag. 

Ik heb er al zin in)!  

Omdat de staf tussen Kerst en 

Oud en Nieuw vrij zijn zal het 

project dan niet doorgaan. 

We hopen de jongens 

allemaal een pakket met eten 

te geven zodat ze de week doorkomen; voor jongens die geen plek om te slapen hebben, 

willen we een betaling doen bij een plek waar eten gekookt wordt en verkocht zodat ze in 

elk geval één maaltijd per dag hebben tot we ze weer zien op 2 januari!  

 

 

Prison (jeugd gevangenis)  

Zoals altijd gaan we ook met kerst naar de prison; degenen die er vorig jaar ook waren 

(helaas zitten ze vaak erg lang in voorarrest....) We kijken er al naar uit! Het is moeilijk 

genoeg in de gevangenis, maar zeker rond de Kerstdagen is het nog lastiger en eenzamer.... 

De bedoeling is dat we een sportsessie gaan doen, een aantal activiteiten en daarna een tijd 

van muziek, worship en gebed.  We vragen altijd van te voren wat de grootste noden zijn; 

soms zijn  dat sokken, crocs, ondergoed, zeep, tandpasta etc. Natuurlijk zorgen we ook voor 

drinken en snacks! Op onderstaande foto zie je  een vorige groep die erg geraakt was; we 

bidden dat ze opnieuw zullen ervaren dat, ondanks alle omstandigheden, er een Vader is die 

van ze houdt en er een toekomst is!  



 

 

Kibera (sloppenwijk)  

Kibera is de grootste krottenwijk in Oost Afrika; veel mensen wonen in armoede. Onze staf 

zoekt altijd een aantal families uit die het moeilijk hebben zodat we die op eerste kerstdag 

kunnen bezoeken. Vorige keer hadden we olie, meel etc. meegenomen en toen kwamen we 

erachter dat sommige familie niets hadden om mee te koken! Dus deze keer zullen we ook 

kooltjes en/of gas kopen! We hopen voor een aantal mensen meer te kunnen  doen dan een 

voedsel pakket, bijvoorbeeld een maand huur betalen (wanneer ze niet op tijd betalen komt 



er een slot op de deur wanneer ze buiten zijn....), een matras, etc. Als er genoeg is betalen 

we soms ook schoolgeld! Omdat we de armsten opzoeken moeten we vaak diep beneden 

de getto in dus gaan we gangetjes door zoals op de foto; goede schoenen aan! 

 

Gideons familie 

Gideon was onze driver, die de koelwagen reed van 

de farm naar de winkels, een hele fijne man!  

Hij had ooit kanker gehad maar dacht dat het weg 

was, daarna is hij lang zonder baan geweest tot hij bij 

ons kwam. Zijn gezin heeft het heel moeilijk gehad 

toen hij geen baan had. Helaas is hij nog geen jaar bij 

ons geweest... Hij had pijn aan zijn buik en toen hij 

naar het ziekenhuis ging bleken zijn nieren niet in 

orde (waarschijnlijk uitgezaaide kanker maar hier krijg 

je niet altijd alle medische informatie). De dokter 

kwam niet opdagen en hij is in het ziekenhuis 

overleden. Dit weekend wordt hij begraven. Het is erg 

triest voor de familie, en hun Kerst zal moeilijk zijn, 

zowel emotioneel als financieel. We zouden ze graag 

opnieuw bezoeken, en wat voor ze meenemen. Hij 

heeft vijf kinderen waarvan twee nog schoolgaand; zo 

mogelijk zouden we graag een beetje kunnen helpen 

met schoolgeld.    

 

 

Stafleden  

Onze geweldige staf werkt met zoveel toewijding! 

We zijn gezegend met veel stafleden maar het zal 

vreemd zijn zonder Gideon.  We hopen ze mee te 

nemen om samen wat te eten en ze daar ook weer 

iets te geven om mee naar huis te nemen voor hun 

gezin!  

 

 

 

 

 

Gideon de dag voor zijn overlijden

  



We willen met deze  brief ook de kans benutten om jullie te bedanken voor alle 

betrokkenheid het afgelopen jaar, heel erg fijn!  

Wij wensen jullie ook geweldige dagen toe met familie/geliefden/vrienden en alvast een 

heel fijn 2025 toegewenst!  

In januari zal er een verslag komen van alle activiteiten !   

 
Hartelijke groet en veel zegen voor jullie, 
 
Jolanda 
 
Colofon: 

Het e-mailadres van Baraka is:    info@stichtingbaraka.com  
Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@baraka4africa.org   
Website van Baraka is:   www.stichtingbaraka.nl  
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? 
stuur een e-mail naar:    margreetmarcel@hetnet.nl 
  
Het banknummer van Baraka:  NL93 RABO 0105 4602 73  
De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia. 
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting (Anbi-stichting) 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr 
3421 7149 

Jolanda Odiyo woont nu al meer dan 20 jaar 

in Kenia om de straatjongeren te helpen aan 

een betere toekomst. Zij doet dit samen met 

het lokale team van Afri-Lift, met name door 

middel van de boerderij waar jongens van 

de straat en uit de jeugdgevangenis een 

tweejarige opleiding krijgen tot 

landbouwmedewerker,  waarna ze altijd een 

baan kunnen krijgen bij lokale boeren.  
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