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Nieuwsbrief maart-april 2025 

Jambo allemaal vanuit Kenia! 

Eindelijk weer een nieuwsbrief na het Kerstverslag! We hebben allerlei groepen mensen op 

bezoek gehad. Een grote groep jongens is weer geslaagd, we hebben weer een auto en 

nieuwe gebouwen op de farm! Malaki heeft ook weer een operatie gehad. Hieronder kunt u 

alles lezen!  

 

Boerderij

 

Op de boerderij gebeurt er veel, allereerst hadden we aan het begin van het jaar een 

‘graduation’ (promitie). Dit doen we meestal twee keer per jaar en we hadden 12 jongens, 

heel mooi. Deze jongens hebben allemaal het programma afgemaakt, twee jongens uit de 

gevangenis, een paar van andere projecten en verder jongens uit ons project in Kibera. Eén 

van de jongens, die uit de gevangenis kwam, hebben wij een baan gegeven bij de varkens, 

want dat was zijn passie! Het liefste houden we er nog één ; deze wil graag een DTS 

(Discipleship Training School) van YWAM (Youth with a Mission) doen en dan terug komen 
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om te helpen met de Praise en Worship en op de farm. Maar ja, alle jongens die blijven 

moeten ook betaald worden. Als iemand het op zijn hart heeft om voor één van de jongens 

een DTS te betalen, of een staflid voor een jaar te ondersteunen hoort ik het graag!  

 

We hebben ook bezoek gehad van de Kings Kids uit 

Nederland, die samen met een lokaal team van 

YWAM een paar dagen met ons optrokken.  Ik heb 

ze eerst meegenomen naar Kibera, en daarna naar 

de boerderij. Het was een mooie tijd !  

 

 

 

Ook hebben we een team uit 

de US gehad van 10 man, die 

een extra slaapzaal  hebben 

neergezet; heel fijn! Dit 

samen met een welkom 

centrum, die ze ook nog 

even hebben betaald voor 

ons! Dit is wel een bijzonder 

verhaal trouwens. Christi had 

twee zoontjes , 10 en 12 jaar 

die ze had meegenomen 

naar Kenia en die erg geraakt 

waren en zeiden: “Mam, we 

moeten helpen, wij willen 

betrokken zijn.” De moeder lag in een scheiding en haar 

(ex)man had de twee kinderen een weekend, reed erg 

gevaarlijk en kreeg een ongeluk. Hij leeft nog maar de 

twee zonen waren op slag dood. Ze heeft geen kinderen 

meer.... Zij komt nu met teams uit de US in 

nagedachtenis voor haar twee zonen, vandaar dat we 

ook een gedenkplaat op dit gebouw hebben gezet; dit 

was op de verjaardag van haar zoon en de jongens 

zongen ‘happy birthday’ voor haar zoon in de hemel, ze 

was zo geraakt en vertelde dat dit hele proces heel 

helend voor haar is                     

Hiernaast hadden ze een geweldige bediening en 

hebben ze de jongens erg kunnen bemoedigen. Eén van 

de jongens heeft zich door hen  laten dopen. 



 

 

 

Een stel  (Phil & Sarah) die  hier eerder zijn geweest, is 

teruggekomen uit Nieuw Zeeland; met 2 kleine 

kinderen en zij was hoogzwanger. Ik was net in de 

krottenwijk met Phil toen we het telefoontje kregen.... 

haha net op tijd       . Hij was net klaar met het 

formulier invullen en hun nieuwste aanwinst David 

deed zijn aantrede in de wereld!  

 

 

 

Dank voor degenen die hebben bijgedragen 

aan een auto, een Mazda is het geworden, 

lekker rood. Ik dacht dat is origineel en valt 

op, tot ik erachter kwam dat het de meest 

verkochte auto op het moment is in Kenya 

haha.  Elke parkeerplek, zoals deze, heeft er 

zeker 3! Maar goed, toch blij mee.  

De auto kwam tweedehands uit Japan en 

we hopen er, net als met de vorige, een 

hele tijd mee te doen! Hartelijk dank!  

 

Malaki heeft opnieuw een operatie moeten ondergaan, echt 

heel sneu! Hij heeft het best moeilijk met het feit dat hij met 

zoveel ‘afwijkingen’ geboren is en dit zijn 6e operatie is op zijn 

16e; hopelijk voorlopig de laatste! Hij had een ernstige 

afwijking aan beide grote tenen die helemaal krom groeiden. 

Deze moesten beiden gebroken worden en een schroef erin. 

Het resultaat zullen we zien wanneer het verband eraf gaat  

maar we gaan ervan uit dat het sowieso verbeterd is                      

 

Het lijkt erop dat we deze zomer een extra (korter dan 

gebruikelijk) bezoek aan Nederland gaan brengen  vanwege 

verschillende omstandigheden maar daarover meer in de 

volgende nieuwsbrief wanneer we zelf ook meer weten!  

 
 
 



 

 

Hartelijke groet en veel zegen voor jullie, 
 
Jolanda 
 
 
Colofon: 

Het e-mailadres van Baraka is:    info@stichtingbaraka.com  
Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@baraka4africa.org   
Website van Baraka is:   www.stichtingbaraka.nl  
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? 
stuur een e-mail naar:    margreetmarcel@hetnet.nl 
  
Het banknummer van Baraka:  NL93 RABO 0105 4602 73  
De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia. 
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting (Anbi-stichting) 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr 
3421 7149 

Jolanda Odiyo woont nu al meer dan 20 jaar 

in Kenia om de straatjongeren te helpen aan 

een betere toekomst. Zij doet dit samen met 

het lokale team van Afri-Lift, met name door 

middel van de boerderij waar jongens van 

de straat en uit de jeugdgevangenis een 

tweejarige opleiding krijgen tot 

landbouwmedewerker,  waarna ze altijd een 

baan kunnen krijgen bij lokale boeren.  

 

mailto:info@stichtingbaraka.com
mailto:jolanda@baraka4africa.org
http://www.stichtingbaraka.nl/
mailto:margreetmarcel@hetnet.nl

